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Op 1 juli was het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan
slavernij in Suriname en Curacao. Om hier aandacht voor te vragen
staat Beleef de Bieb op 8 juli in het teken van slavernij in de kunst.
Hans Vogels, onder andere docent kunstgeschiedenis bij Het Pieck,
komt hierover vertellen. Aan de hand van verschillende kunstwerken
wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de slavernij en verhalen uit
die tijd. Bijvoorbeeld aan de hand van de ‘Moorse’ edelman van Jan

Mostaert dat in het Rijksmuseum hangt.

Over Hans Vogels

Hans Vogels, afgestudeerd als beeldend kunstenaar, werkte aan de
Jan des Bouvrie academie in Deventer waar hij Kunst en
Cultuurgeschiedenis doceerde. Daarnaast werkte hij jarenlang aan een
middelbare school in Veghel waar hij les gaf in beeldende vakken en
kunst algemeen, een ondersteunend, theoretisch vak waarin diverse
vormen van kunst aan bod kwamen. Het meest interessante aan zijn
vak vindt Hans het om verbanden te leggen. Ten eerste tussen
verschillende kunsten zoals bijvoorbeeld schilderkunst, architectuur en
muziek, maar ook tussen een specifieke kunstuiting en de achtergrond
waaruit deze ontstaan is. Kunst staat immers nooit helemaal op zich
maar heeft altijd een relatie met heersende fenomenen uit de tijd

waarmee het omringd wordt.
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Expositie bij De Voorste Venne
De hele maand juli hangen er in De Voorste Venne een aantal grote

prints van werken die besproken worden in de lezing.

Beleef de Bieb

Elke 2e zaterdag van de maand verrast de bibliotheek haar bezoekers
in de Bibliotheek Drunen met een inspirerend optreden in de ochtend.
Beleef en laat je meenemen in de bieb door muziek, cultuur,

geschiedenis, filosofie, verhalen en nog veel meer!

Slavernij en kunst: zaterdag 8 juli | 11:00 - 12:00 uur | de
Bibliotheek Drunen
Toegang is gratis, maar meld je wel even aan dan staan er

voldoende stoelen klaar.

Wil je meer weten en lezen over het herdenkingsjaar en het

slavernijverleden in onze geschiedenis kijk dan hier.

lees meer >

Bibliotheek Drunen
I

Rooseveltstraat 32, 5151 CR DRUNEN, NEDERLAND
0416-373032
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